
Zingen na de dienst  Zondag 28 september 2025 

Thema: ‘Vergeving’ 
 
 

O Heer die onze Vader zijt 
 

O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 
 

Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
 

Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 

Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 

o stille stem in ’t hart. 
 
 

Loof God, die mij, al wat ik heb 
misdreven  

(Wijs Psalm 103)  
 
Loof God, die mij, al wat ik heb misdreven 

om Christus’ wil genadig wil vergeven,  
daar Hij voor mij gerechtigheid verwierf.  

Hij wil mijn zonden nimmermeer gedenken,  
maar uit genade mij vergeving schenken,  

omdat zijn Zoon ook voor mijn zonden 
stierf.  
 

God ziet mij aan, hoezeer ik ben verloren,  
geneigd tot zonde sinds ik werd geboren:  

een aard waarmee ik heel mijn leven strijd.  
Ik hoef in zijn gericht niet om te komen,  

want Christus heeft mijn schuld op Zich 
genomen,  
o troost zo groot, reeds hier in deze tijd.  

 
 

Vader, vol van vrees en schaamte  
 

Vader, vol van vrees en schaamte,  
buigen wij voor U.  

Heel Uw werk door ons vertreden,  
klaagt ons, mensheid aan bij U.  

 
Heer ontferm U over ons,  
die schuldig voor U staan.  

U bent onze God en Redder,  
neem ons in uw liefde aan.  

 
Vader, in dit uur der waarheid,  

keren w' ons tot U.  
O, vergeef ons, Heer herstel ons,  
maak ons hart en leven nieuw.  

 
Vul ons met uw heil'ge Geest,  

geef vuur en kracht steeds weer.  
Ieder zal Uw macht aanschouwen,  
dat wij Uw naam verhogen Heer,  

dat wij Uw naam verhogen Heer. 
 

 
Overdenking 

 
 
Als er vergeving is 

 
Hoe kan ik verder leven,  

hoe moet ik verder gaan. 
Kan ik ooit vergeven,  

wat mij is aangedaan. 
De woorden in mijn ziel,  
de haat en bitterheid, 

lijken niet te helen  
niet door woorden, niet door tijd. 

 
Refrein: 
Maar als er vergeving is,  

kan er genezing zijn, 
van de pijn en het verdriet  

diep van binnen. 
Als er vergeving is, kan er genezing zijn, 

en de weg van herstel kan beginnen. 
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O God, ik heb U nodig,  

Ik kan het zelf niet. 
Ik lijk haast te verstikken,  

in angst en in verdriet. 
Hoe kan ik ooit vergeven,  

zoals U mij vergeeft, 
dwars door alles heen  
wat mij beschadigd heeft. 

 
Geef mij de kracht van Uw liefde  

om verder te gaan, 
ook al zal er een litteken blijven bestaan. 

Want is Uw liefde niet sterker  
dan de dood, 
en Uw vergeving niet dieper  

dan mijn nood? 
 

Want waar Uw vergeving is,  
zal genezing zijn, 
van de pijn en het verdriet  

diep van binnen, 
waar Uw vergeving is  

zal genezing zijn 
en de weg van herstel kan beginnen,  

en de weg van herstel kan beginnen. 
 
Lam van God  

 
Lam van God, Lam van God 

dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U,  

Heer, ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons. 
 

Lam van God, Lam van God 
dat de zonde der wereld draagt. 

Heer, geef vrede 
Heer, geef vrede overal. 
Heer, geef vrede overal.  

 
 

 
 

 

 
Groot is Uw trouw, o Heer (Staande)  

 
Groot is Uw trouw, o Heer,  

mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,  
die Gij steeds waart,  
dat bewijst Gij ook nu.  

 
Refrein:  
Groot is Uw trouw, o Heer,  
groot is Uw trouw, o Heer,  

iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer,  

aan mij betoond.  
 

Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst.  

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
 

Refrein:  
Groot is Uw trouw, o Heer,  
groot is Uw trouw, o Heer,  

iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is Uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.  

 
 
 

 


